
St. Stephanusvuur, jaargang 56 nummer 1

Van de redactie
Nieuwe tijden, nieuwe vormen

We worden de laatste tijd overspoeld met allerlei nieuwe 
communicatievormen. Facebook, Twitter enz. Ook het gebruik van digitale 
media neemt hand over hand toe. E-mail is niet meer weg te denken uit 
onze maatschappij en zaken uitzoeken via Google neemt gigantische 
vormen aan. Lezen doe ik al geruime tijd elektronisch via een e-reader, een 
apparaat ter grootte van een pocketboek met een opslagcapaciteit van vele 
duizenden boeken. Onlangs kregen we ook het verzoek om het parochieblad 
te versturen via e-mail. Bovendien kunnen we ons parochieblad ook laten 
verzorgen door het Bisdom. Hiervoor lever je, elektronisch, je teksten aan 
en deze worden verwerkt in een parochieblad.
Onze bisschop heeft laatst aangegeven dat er veel meer samen moet worden 
gedaan om te voorkomen dat parochies volledig verdwijnen of op moeten 
gaan in een veel groter verband. Het toverwoord is bezuinigen.
We kunnen dit niet zonder meer naast ons neerleggen in de veronderstelling 
dat een en ander wel zal overwaaien. We zullen mee moeten denken om te 
komen tot aanvaardbare oplossingen voor alle problemen.
Vanuit onze positie willen wij dit uiteraard doen maar wij vragen aan de 
parochianen hier ook in mee te denken. Misschien komen we op deze 
manier tot een creatieve oplossing voor al onze problemen. Bovendien, een 
door ons zelf gekozen oplossing, verdient altijd de voorkeur boven een 
opgelegde vorm.

Wij hopen iets van jullie te horen.

Namens de redactie

André van Belkom
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Van de pastor . . .

Terug naar de bron . . .

'Goedendag', zei de kleine prins.
'Goedendag' zei de koopman.
Hij verkocht uitstekende dorstlessende pillen. Men slikt eens in de week een  
pil en voelt nooit meer behoefte aan drinken.
'Waarom verkoop je die?' vroeg het prinsje.
'Het is een grote tijdsbesparing', zei de koopman. 'De geleerden hebben het  
uitgerekend. Je spaart drieënvijftig minuten in de week.'
'En wat doe je dan met die drieënvijftig minuten?'
'Daar doe je mee wat je wilt...'
'Als ik drieënvijftig minuten over had', dacht het prinsje bij zichzelf, 'dan  
liep ik heel rustig naar een bron...'
(uit: De kleine prins van Antoine de Saint-Exupery)

'Agendabeheer' en 'tijdsbesparing', het zijn veel gehoorde kreten. 'Ik leef 
niet meer, maar ik word geleefd.' Het leven, de maatschappij jaagt ons 
voort. Denk maar eens aan de drukke tijd van kerst en oud en nieuw, die 
achter ons ligt. Er wordt veel van ons verwacht en lang niet alles kunnen 
wij waar maken. En soms voelen wij dat zelfs de kerk in deze 
verwachtingspatronen meegaat. Dan kan het je gebeuren, dat mensen zich 
ineens verontschuldigen omdat ze op zondag niet in de kerk zijn geweest. 
Of ze verontschuldigen zich omdat ze vinden dat ze nog veel meer in de 
kerk moeten doen. 

Als ik dat soort geluiden hoor, dan geneer ik mij bijna. Is het al zo ver met 
ons gekomen dat zelfs de kerk geen rustplek meer mag zijn? Doen wij ook 
al mee in al die eisen die de maatschappij aan mensen stelt? Je móet dit en 
je móet dat. Mág er ook nog iets? Natuurlijk snap ik het dat mensen ook 
wel eens uit willen slapen en natuurlijk kun je ook buiten de kerk 
geïnspireerd bezig zijn. Aan mij is niemand verantwoording schuldig. 

Verantwoording ben je in eerste instantie toch aan jezelf en je eigen 
geweten schuldig? Alleen jij zelf weet welke motieven je hebt om dingen 
wel of niet te doen en alleen jijzelf kunt bepalen wat belangrijk voor jou is. 
Maar dan moet je er wel tijd voor hebben, tijd voor maken, om die 
verantwoording af te leggen. Het leven is niet altijd 'moeten' en 'doen'. Pas 
als je even stil gaat staan, even tot rust komt, kun je dichter bij jezelf, 
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dichter bij God komen. Dan pas kom je bij je bron en kun je daadwerkelijk 
bijtanken.

Straks komt de Veertigdagentijd er weer aan, bij uitstek de tijd om je te 
bezinnen, om je voor te bereiden op Pasen. De Veertigdagentijd is zo’n 
periode waarin je weer op zoek mag naar wat je ten diepste bezighoudt. 
Misschien door elke dag een kwartiertje stil te worden en te zoeken naar 
wat en wie jou kracht geeft, waaraan jij kunt bijtanken, wie jou liefde en 
aandacht schenkt en wat jij zelf weg te schenken hebt. Misschien door na te 
denken over welke plek God in jouw leven inneemt en wat het voorbeeld 
van Jezus voor jou betekent. Misschien door na te denken welke dingen je 
in het leven los durft te laten, wat je in de handen van God mag leggen. 
Misschien door te bidden en God om kracht en nabijheid te vragen.

Teruggaan naar de Bron van jouw bestaan en daar echt tijd voor nemen, ik 
weet zelf hoe moeilijk dat is. Er zijn altijd wel zaken die belangrijker lijken. 
Daarom ben ik blij dat we in ons geloof ook horen over de Sabbat, over een 
rustdag in de week. Dan ben ik blij te weten dat God in haar scheppingwerk 
rust nam om haar werk te bezien. Dan doet het mij goed te weten dat Jezus 
zich ook regelmatig terugtrok om te bidden, om alleen te zijn. 

Blijkbaar hoort ook deze kant bij ons geloof. Niet alleen maar doen en 
bezig zijn, maar ook inkeer, stilte, rust in jezelf, bezien waar je mee bezig 
bent. Je mag jezelf de tijd gunnen om de balans op te maken, tijd om stil te 
staan bij wat gebeurd is en gebeuren gaat. Je zult merken hoe verrijkend dat 
is. Je zult zien dat je dan weer veel dichter komt bij de Bron van je bestaan. 

Bij God in je leven . . . 

Pastor Dorenda Gies
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Doopvieringen in onze parochies

De eerstkomende doopvieringen zullen worden gepland in de maand april. 
U wordt na aanmelding voor een gezamenlijke doopvoorbereiding 
uitgenodigd. De vaststelling van de doopdatum gebeurt in overleg, 
afhankelijk van het aantal dopelingen. 
Als u uw kind in één van onze parochies wilt laten dopen kunt u zich 
aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat. 
(Email: info@rk-parochies.nl Dinsdag van 9.30-11.30 uur ook bereikbaar 
op telefoonnummer 0522-252782.) 

Mediteren langs de weg . . .

Om tot rust te komen…
Om je te verbinden met andere mensen…
Om je ‘buurparochiaan’ te leren kennen….
Om de weg van mededogen te zien…
Om Jezus te ontmoeten….
Om God op je weg te vinden…

In de veertigdagentijd bieden wij elke dinsdagavond aan ieder die dat wil de 
gelegenheid om even op adem te komen tijdens een meditatieviering. Deze 
vastenmeditaties op weg naar Pasen worden afwisselend in de drie 
parochies van ons samenwerkingsverband gehouden. Centraal staat het 
hongerdoek van de Vastenaktie: God onder Ons. We zullen in deze viering 
samen bidden, luisteren naar verhalen en muziek, en ook stil zijn met 
elkaar. De cyclus wordt afgesloten met een korte boeteviering. De 
meditatievieringen bieden een ideale gelegenheid om eens een kijkje te 
nemen bij de buurkerk uit je eigen samenwerkingsverband. 
Elke dinsdag in de Veertigdagentijd van 19.30-20-00 uur:

15 maart 19.30-20-00 uur in Hoogeveen (pastor Gies)
22 maart 19.30-20-00 uur in Beilen (pastor Okonek)
29 maart 19.30-20-00 uur in Meppel (pastor Gies)
5 april 19.30-20-00 uur in Hoogeveen (pastores Okonek 

en Gies)
12 april 19.30-20-00 uur in Beilen (pastor Gies)
19 april 19.30-20-00 uur in Meppel (pastores Okonek 

en Gies)
Iedereen is van harte uitgenodigd!
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Afscheid pastor Godelieve van der Baan-Scholten

Vanaf 1 augustus tot 1 februari j.l. is pastor Godelieve van der Baan-
Scholten in deeltijd werkzaam geweest als pastoraal werkster in het 
samenwerkingsverband Hoogeveen-Meppel-Beilen. In deze periode heeft 
zij ondersteunende pastorale werkzaamheden verricht. Zo is zij onder 
andere een aantal keren voorgegaan in de liturgie, heeft zij mede vorm 
gegeven aan de contacten met de Titus Brandsmaschool in Hoogeveen, 
heeft ze de doopvoorbereiding ondersteund en heeft zij individuele 
pastorale contacten gehad. Daarnaast heeft zij twee bijzondere liturgische 
projecten mede opgezet, namelijk een Taizé-viering in Hoogeveen en een 
bijzondere viering in Beilen met de ‘Muziekdokters’, een band van 
Duurzaam Verblijf van het GGZ. Wij danken haar voor haar inzet in onze 
parochies. Tijdens haar laatste viering in Beilen hebben wij afscheid van 
haar genomen. 

Bij haar werkzaamheden is haar enthousiasme en haar grote gedrevenheid 
onmiskenbaar.  Een gedrevenheid die zich met name richt op de groep die 
de toekomst van onze kerk zal vormen en vormgeven, de jongeren. Wij 
hopen dan ook dat zij een manier zal vinden om haar eigen enthousiasme en 
de leef- en belevingswereld van de jongeren op een goede en opbouwende 
wijze met elkaar in overeenstemming te brengen. Wij wensen haar veel 
succes bij haar verdere carrière.

De gezamenlijke parochiebesturen
en het pastoresteam.
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Van het parochiebestuur . . .

Op zondag 22 mei 2011 vieren wij het

150 jaar bestaan
van onze parochie

Wij beginnen deze dag om 10.00 uur met een viering.

Na de koffie en broodjes beginnen we met het middag
programma.

De dag wordt afgesloten met een buffet.

In het volgende parochieblad en op het prikbord 
vindt u t.z.t. meer informatie.

Voor vragen of suggesties kunt u bellen met
Andre Klaassen 244082 of Marian Jansen tel.258575

Noteer deze datum vast in uw agenda.
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Bisschoppelijke vastenactie
De jaarlijkse Vastenaktiecampagne en de besteding van de opbrengsten 
ervan is door het bestuur van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie 
Nederland ondergebracht bij Cordaid. 
Hierdoor kan de Vastenaktie op een doelmatige en doeltreffende manier 
worden gevoerd, door kosten te besparen en van de professionaliteit van 
een grotere organisatie te profiteren. 
Cordaid heeft fondsen voor diverse aspecten van 
ontwikkelingssamenwerking:
het fonds Cordaid Memisa is bedoeld voor structurele gezondheidszorg,
het fonds Cordaid Mensen In Nood voor noodhulp en wederopbouw,
het fonds Cordaid Kinderstem voor kinderen in sloppenwijken,
het fonds Cordaid Mikrokrediet voor mikrokredieten en
het fonds Cordaid Bond Zonder Naam voor armoedebestrijding in 
Nederland. 
In deze familie heeft Vastenaktie een unieke positie als 
solidariteitscampagne van kerken in ons land met kleinschalige, concrete 
projecten van kerken en kerkverwante organisaties in het Zuiden. 
Bovendien is Vastenaktie voor de katholieke organisatie Cordaid van 
speciale betekenis als geloofsvormende campagne in de Veertigdagentijd 
ter voorbereiding op Pasen.

Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de 
priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen 
aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een 
verplichte vastendag. Omdat in de kerk op zondagen niet werd gevast 
bepaalde Paus Gregorius de Grote (590-604) dat de Veertigdagentijd 
voortaan 46 dagen voor Pasen moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van 
de zondagen, tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. Door de bepaling 
van Gregorius de Grote ving de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een 
woensdag: de Aswoensdag.
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Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de Mis die het officiële begin van 
de veertigdagentijd markeert, het zogeheten ‘askruisje’. De priester zet met 
as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een tijd 
van bezinning, bekering en boete ingaat. 
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere 
gelovige afzonderlijk: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult 
wederkeren'. Deze tekst is gebaseerd op het ‘doodvonnis’ dat God na de 
zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Soms gebruikt de 
priester een andere formule: 'Bekeer u en leef volgens het Evangelie'. Deze 
formule is minder gangbaar, maar ook zeer toepasselijk. (bron: Katholiek 
Nederland)

Zondag Laetare

Zondag 'Laetare' is de vierde zondag van de Veertigdagentijd.  
Laetare is een andere naam voor de Vierde Zondag in de Veertigdagentijd 
van de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk. Deze zondag markeert het 
midden van de veertigdaagse periode voor Pasen. Vandaar dat de dag ook 
Halfvasten wordt genoemd. Al vanaf de negende eeuw klinkt in de liturgie 
van deze zondag de vreugde van de Verrijzenis door. 
Het Latijnse woord Laetare is een gebiedende wijs enkelvoud en betekent: 
'wees blij'. Het is het eerste woord van de introïtus die bij mis van de Vierde 
Zondag van de Veertigdagentijd hoort. Een introïtus is het gezang dat de 
intrede van de priester in de kerk begeleidt. (bron: Katholiek Nederland)

Vastenaktie

De Vastenperiode 2011 loopt van 9 maart tot 24 april 2011. De Vastenaktie 
viert haar 50-jarig bestaan en zal in het geheel in het teken staan van een 
project op de Filippijnen.
Het driejarige thema 'Behoud de schepping' krijgt in 2011 als invalshoek 
'duurzaamheid'. Centraal staat een project op de Filippijnen. Dat richt zich 
op de bescherming van het leefgebied van inheemse groepen op het eiland 
Mindoro Oriental. De lokale organisatie KPLN, opgericht in 1993 door het 
bisdom Mindoro en de Mangyan Mission, ondersteunt de inheemse groepen 
in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst.
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Paaskaars

De komende weken is er weer de gelegenheid in te tekenen op een 
huispaaskaars. Er zijn verschillende formaten (tegen uiteraard verschillende 
prijzen) te bestellen. De bestelling kan na iedere viering worden gedaan 
tegen betaling vooraf.

Acolieten gezocht

Het aantal acolieten binnen onze parochie neemt de laatste tijd weer af. Er 
is weinig nieuwe aanwas, terwijl een aantal acolieten na jaren trouwe dienst 
het stokje willen overdragen. Belangstellenden kunnen zich melden bij 
Sabine Wijfjes, tel. 251124. Ook oudere acolieten zijn welkom. De nieuwe 
acolieten zullen worden ‘opgeleid’ door Piet Krijnen. Het zou fijn zijn als 
kinderen die hun eerste communie hebben gedaan of ouderen serieus willen 
overwegen de parochie te ondersteunen door zich beschikbaar te stellen als 
acoliet.

Namens de werkgroep Liturgie, hartelijke groeten, Taco Hofland.

Nieuwsbrief van Anouk Helmich

Je kunt meer dan je denkt! 
Een halfjaar vrijwilligerswerk in Israël en de Palestijnse gebieden.

‘Lara is 14 jaar en woont in de Palestijnse gebieden. Hier gaat ze ook naar  
de Al Shurooq school voor blinde en slechtziende kinderen. Ze gaat hier al  
sinds haar derde naartoe. Ook haar broer Ahmad is op de school te vinden.  
Van de zes kinderen uit het gezin zijn twee kinderen blind. Lara leert op  
school onder andere de Duitse taal. Ze is hier erg goed in. Haar hobby’s  
zijn lezen, schrijven en zingen.’ 

Zomaar een voorbeeld van één van de kinderen op de Al Shurooq school in 
Beit Jala. Kinderen die graag  willen spelen, sporten, zingen, dansen en naar 
school gaan net als alle andere kinderen overal op de wereld. Voor de 
kinderen op deze school zijn al deze ‘normale kinderdingen’ niet zo 
vanzelfsprekend. Hun Palestijnse afkomst en hun visuele handicap zorgt 
ervoor dat ze onderaan de sociale ladder in hun maatschappij staan. De 
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kinderen gaan ongeveer vier jaar naar deze school. Ze leren braille en 
krijgen hun eigen brailletypemachine. Na deze vier jaar worden ze weer 
geïntegreerd in het reguliere onderwijs. Naast de gewone lessen 
ontwikkelen de kinderen hun eigen talenten en leren ze dat je meer kunt dan 
je denkt. 

Op deze school zal ik (Anouk Helmich) de komende zes maanden gaan 
wonen en werken. Nu ik halverwege mijn studie godsdienstwetenschap ben, 
heb ik besloten om een halfjaar vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan 
doen. In juni 2010 heb ik me ingeschreven bij de organisatie togetthere. Dit 
is het internationale jongerenprogramma van ICCO en Kerk in actie. Vanaf 
oktober 2010 was het duidelijk dat ik zou vertrekken naar Israël en de 
Palestijnse gebieden. Naast mijn werk op de blindenschool zal ik me ook 
gaan inzetten voor het Arab Educational Institute. Een organisatie die hoop 
probeert te geven aan Palestijnse jongeren. Ze geven cursussen en geven de 
jongeren les over jodendom christendom en islam. 

De afgelopen weken heb ik samen met zeven andere jongeren die via 
togetthere naar het buitenland gaan voorbereidingstrainingen gevolgd. We 
hebben thema’s als religie, interculturele communicatie, sociale media en 
gender besproken. Naast deze voorbereidingstraining heb ik ook een 
driedaagse veiligheidstraining gevolgd. Ik heb geleerd en ondervonden hoe 
ik moet omgaan met ehbo, agressie, gewapende overvallen, checkpoints en 
een gijzeling. 

Na al deze trainingen ga ik goed voorbereid op weg. Toch zal het wel even 
wennen zijn dat mijn bed niet meer in Groningen staat maar in Beit Jala. Ik 
ben het komende halfjaar niet zo vrij als in Nederland en zal te maken 
krijgen met checkpoints en andere extreme veiligheidsregels. Een 
spannende tijd maar daarom niet minder de moeite waard. Ik hoop mijn 
steentje bij te dragen in de Palestijnse gebieden maar ook een stukje 
Palestijnse gebieden weer mee te nemen naar Nederland. Ook ik zal leren 
dat je meer kunt dan je denkt. Dit is ook graag wat ik u wil meegeven: Je 
kunt meer dan je denkt, alleen krijgt niet iedereen daar de kans voor. Helpt 
u ook mee deze kansen te vergroten  zodat we de wereld een beetje mooier 
kunnen maken en  iedereen het volgende mag ontdekken:

10



‘Je kunt meer dan je denkt’

Vanaf nu zal er in elk parochieblad een nieuwsbrief staan met mijn 
belevenissen in Israël en de Palestijnse gebieden. 
Het lijkt me leuk om in mijn nieuwsbrief vragen te beantwoorden die u 
heeft over mijn leven in Israël en de Palestijnse gebieden. 

Vanuit het samenwerkingsverband . . .

De devotie van de kruisweg
De katholieke gewoonte om op Goede Vrijdag de kruisweg te lopen kent 
een lange traditie. In de veertiende eeuw waren het met name de vooral de 
Franciscanen die verdienstelijk zijn geweest in het oprichten van 
kruiswegen zodat ook mensen, die niet de originele kruisweg in Jeruzalem 
kunnen lopen, deelnemen aan de volksdevotie. Omdat het aantal staties hier 
en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (paus van 1730-1740) het 
aantal op veertien. 
In de loop van de twintigste eeuw begonnen kunstenaars de kruisweg te 
interpreteren. In onze parochiekerk in Beilen is het Elles van der Gaast 
geweest die de kruiswegstaties gemaakt heeft. 
Het is duidelijk dat de kruiswegstaties in de kerken niet primair bedoeld 
zijn als een decoratieve, eventueel artistieke verfraaiing van de 
kerkwand. Zij hebben een ander doel. Er zijn overigens ook kruiswegen in 
de open lucht rondom het kerkgebouw, op kerkhoven en in processieparken 
en langs de openbare weg.
De soldaten, die meeliepen, zagen dat Jezus zwak was. Ze pakten gewoon 
iemand uit de menigte en dat was Simon van Cyrene. En Simon dacht: ik 
kan de soldaten niet tegenspreken. Dus hielp hij Jezus het kruis dragen. Wat 
zal hij gedacht hebben? Wat zullen de mensen wel zeggen? Of is hij 
naderhand toch trots geweest, dat hij Jezus' kruis heeft mogen dragen ? 

Wat zou jij ervan vinden, als jij het kruis zou moeten dragen?
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5e Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. 
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ROME en REFORMATIE

In 2010 verscheen er een opmerkelijke publicatie “Rome en Reformatie; 
overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming”.

De beide auteurs, dr. W.J. Ouweneel en dr. G.J.N. de Korte, resp. 
evangelische hoogleraar theologie en bisschop van Groningen-Leeuwarden, 
laten in een gesprek over en weer een markant geluid horen van 
protestantse en rooms-katholieke visie op de standpunten die in het gesprek 
tussen beide belijdenissen vaak aan de orde zijn.
In een boeiend en respectvol vraag-en-antwoord aan elkaar komen
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diepgaande verschillen en onverwachte overeenkomsten aan het licht. 
Epilogen van dr. A. Plaisier, scriba van de PKN en dr. J. Vercammen, 
aartsbisschop van de oudkatholieke kerk van Utrecht, maken het geheel 
compleet.

De werkgroep Oecumene van het Bisdom Groningen-Leeuwarden heeft 
het plan opgevat om beide auteurs van deze, hoogst lezenswaardige, 
publicatie uit te nodigen voor een openbaar gesprek voor een wijdere kring 
geïnteresseerden uit zowel katholieke als protestantse kring.
Beide auteurs hebben gaarne hun medewerking toegezegd.

De sprekers zullen enerzijds ingaan op twee centrale kwesties, die zowel de 
protestantse als de katholieke christenen en hun kerken bezighouden. 
Anderzijds zullen zij ingaan op vragen van de aanwezigen.

Kwestie 1
Het verlossend lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus.
In de reformatie is dit een in theologie en prediking vaak beklemtoond  
punt: het verzoenend door de Heer vergoten bloed dat ons redding brengt.

Kwestie 2
Behoren tot Christus betekent ook: willen behoren tot Zijn kerk.
De huidige tendens lijkt de kerk te marginaliseren tot een vereniging van  
belangstellenden in Christus die, desgewenst maar niet noodzakelijk,  
behulpzaam kan zijn bij het onderhouden van een band met de Heer.
Is de kerk, in welk verband dan ook, eigenlijk nog wel nodig? Om maar niet  
te spreken van noodzakelijk?
De ontwikkelingen in kerken van zowel katholieke als protestantse  
signatuur lijken deze vraag onontkoombaar op te roepen.

Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen aan de auteurs. 

500 jaar reformatie.
In de jaren na 1500 deden de gebeurtenissen rond Luther, Calvijn en 
Zwingli het kerkelijke leven op zijn grondvesten schudden. Tussen 2010 en 
2020 vinden er veel initiatieven plaats in het kader van de herdenking van 
500 jaar reformatie. Ook deze bijeenkomst wordt in dit licht georganiseerd. 
Er is immers in die 500 jaar genoeg gebeurd in de verhouding Rome – 
Reformatie om het gesprek niet alleen te beperken tot herinneringen aan de 
dagen van toen. 
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Organisatie: Diocesane werkgroep Oecumene Bisdom Groningen-
Leeuwarden

Locatie
De Arke,
Flevo 161
9204 JV Drachten
Tel. 0512-522140

Datum: maandag 21 maart 2011
Tijd 17.00 tot 21.00 uur

Programma:
16.30 uur ontvangst met een kopje koffie
17.00 uur welkom
                gebed door Mgr. G. de Korte
                inleiding
                gesprek over de twee kwesties
18.15 uur pauze
                Voor soep en brood wordt gezorgd.
19.00 uur gesprek tussen inleiders en aanwezigen                
20.00 uur pauze voor een kopje koffie
20.15 uur voortzetting gesprek
21.00 uur afsluitend gebed door dr. W.J. Ouweneel

ROME EN REFORMATIE
Overeenkomsten en verschillen na 500 jaar Hervorming
Auteurs: dr. Willem J. Ouweneel en dr. Gerard J.N. de Korte
Uitgever: Uitgeverij Medema-Heerenveen 2010
                ISBN 978-90-6353-583-4
                NUR 705

Stille Omgang

Het Mirakel van Amsterdam

De processie herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. 
Een stervende man in de Kalverstraat braakte de heilige hostie uit tezamen 
met voedsel dat door hem ervoor genuttigd was, nadat hem het Viaticum 
(ziekencommunie) was gegeven. Het braaksel, inclusief de heilige hostie, 
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werd in het haardvuur gegooid uit eerbied, maar de volgende ochtend bleek 
dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. 

Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was 
de heilige hostie weer terug in de Kalverstraat. 
Dit herhaalde zich twee keer. Het wonder met het sacrament werd officieel 
erkend door de Rooms - katholieke Kerk en als wonderlijk bewijs gezien 
van het geloofspunt van de waarachtige tegenwoordigheid van Jezus 
Christus onder de schijngedaante van brood. 

Op de plaats waar de woning had gestaan werd een grote kerk (Heilige 
stede) gebouwd, die echter in de Beeldenstorm werd verwoest door de 
protestanten. Wikipedia®
Deze grote jaarlijkse manifestatie is nog steeds de Stille Omgang die wordt 
gehouden tijdens een nacht na 15 maart van zaterdag op zondag. 
Dit jaar van 19 op 20 maart 2011. Met vele bussen komen bedevaartgangers 
uit geheel Nederland naar het centrum van Amsterdam. 
Kenmerkend voor de omgang of “processie” is dat deze stilzwijgen wordt 
volbracht: zonder luid gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of 
andere religieuze attributen. De omgang duurt ongeveer een uur en vindt, na 
de Eucharistie viering in de Krijtberg, plaats.

Wat beweegt ons en al deze mensen? 
Allereerst natuurlijk de betrokkenheid en hun liefde voor de viering van het 
H. Sacrament. Het zijn de laatste jaren vooral jongeren die vanwege de 
toenemende belangstelling voor spiritualiteit en meditatie deelnemen. Oud 
en jong blijven echter ook geïnspireerd door de stilte gedurende de tocht uit 
devotie en om boete te doen. Het is een tocht van hoop, immers de 
grondslag is de gedachte dat de genade van God sterker is dan welke 
natuurwet dan ook. Vanuit een druk en jachtig bestaan komt men er tot rust. 
Het is een meditatief moment in ieders gelovig bestaan. Aangezien geloven 
ook veel te maken heeft met ‘beleven’, geeft men daar graag een keer zijn 
nachtrust voor op. Hopelijk met weer meer mensen uit ons Bisdom.

Opstapplaatsen: 
Uithuizen, Bedum en Groningen.
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KBO Meppel organiseert een reis naar Polen

KBO Meppel organiseert een busreis naar Polen en er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar voor andere geïnteresseerden.
Het betreft een 9-daagse rondreis met als reisleider pastor Jozef Okonek.

De prijs is € 610,-- per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De 
toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 140,--.
De prijs omvat: verblijf in 3-4*** hotels,  vervoer met comfortabele 
touringcar met airco en toilet, halfpension, toegangskaartjes en diensten 
van plaatselijke gidsen.

Reisdatum: 6 mei t/m 14 mei. Aanmelden vóór 20 februari.
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Taizé
Taizé-viering: VERLANGEN - onze verlangens onderscheiden
13 februari 2011, aanvang 19.00
Het erfdeel, Atalanta 2

Ook dit jaar zullen er weer een vijftal Taizé-vieringen zijn. We gaan dit jaar 
aan de slag met het thema “verlangen”. Op 13 februari was de eerste Taizé-
viering in 2011. We kijken dan naar verschillende soorten van verlangens 
en of we deze ook kunnen onderscheiden. Iedereen heeft verlangens, we 
willen zoveel dingen. En soms willen we zelfs tegenstrijdige dingen. Al 
deze verlangens zijn verbonden met een verlangen die mensen gemeen 
hebben. Het verlangen naar het leven in alle volheid (Fr. Alois, Taizé). We 
weten ook allemaal dat we niet alles kunnen doen, alles kunnen hebben. Het 
is belangrijk om onze verlangens van elkaar te onderscheiden. Het gaat 
erom te ervaren welke je wilt volgen. Want luisteren naar wat het diepste in 
ons woont is ook een mannier om naar God te luisteren.

Over de Taizé-viering:
Een Taizé-viering is een bijeenkomst die veel lijkt op een vesper, maar die 
een geheel eigen karakter heeft. Stilte en het zingen van liederen die zich 
kenmerken door herhaling zijn de belangrijkste ingrediënten. Op deze 
mannier ontstaat een moment van rust en inkeer. Een moment van 
thuiskomen bij jezelf. En voor iedereen die in Taizé is geweest ook vleugje 
Taizé-sfeer. 

De vieringen zijn open voor wie zich aangesproken weet, zoals ook Taizé 
zich niet bindt aan één kerk. De Taizé-vieringen vinden plaats in het 
erfdeel.

Taizé-vieringen in 2011:

10 april thema: spiritueel verlangen, verlangen naar God
29 mei (ochtendviering) thema: verlangens en delen
09 oktober thema: verlangens vormgeven
11 december thema: in ieder mens een verlangen

Wij hopen velen van jullie te ontmoeten tijdens deze vieringen.
Werkgroep Taizé
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Jongerenreis naar Taizé
30 april – 8 mei

Heb jij ook zin om lekker een weekje weg te zijn uit 
de dagelijkse sleur van studie of werk? Houd je van 
gezelligheid en vind je het leuk om andere jongeren 
te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te 
ontdekken? Dan ben je van harte uitgenodigd om 
met een jongerenreis naar Taizé te gaan. 

In Taizé is een oecumenische broedergemeenschap 
die jaarlijks duizenden jongeren vanuit de hele wereld ontvangt en waar 
jongeren ruimte ervaren om na te denken en met elkaar te praten over het 
geloof. Rond de broedergemeenschap worden ontmoetingen gehouden. Met 
de broeders komen jongeren ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds samen 
voor het gemeenschappelijk gebed. Tussen de gebedsvieringen door 
ontmoeten jongeren elkaar in gespreks- en werkgroepen, bij maaltijden en 
op gezellige momenten tussendoor. Er zijn niet alleen maar serieuze 
gesprekken; er wordt ook gelachen. Wellicht heb je ook rond de 
jaarwisseling iets gehoord over de Europese Taizé jongerenontmoeting in 
Rotterdam, waar 30.000 jongeren op af zijn gekomen.

Voor wie?
De jongerenreis is primair bedoeld voor alle jongeren van 16 tot 30 jaar uit 
Noord-Nederland (Groningen, Fryslân, Drenthe en de Noordoostpolder), 
maar ook andere jongeren zijn welkom! Meegaan naar Taizé is een 
persoonlijke keuze om op zoek te gaan naar de bronnen van het geloof. Je 
hoeft zelf niet diep gelovig te zijn, maar je moet het wel leuk vinden om 
erover te praten en na te denken. 

Onderkomen en maaltijden
Het onderkomen in Taizé is eenvoudig en goed. We slapen in tenten of in 
barakken. In de barakken zijn stapelbedden. Het is aan te raden toch een 
eigen matje mee te nemen. De maaltijden zijn eenvoudig, maar wel 
voedzaam. 

Datum en kosten
We vertrekken op zaterdag 30 april, aan het begin van de avond naar Taizé. 
We komen zondag 8 mei in de loop van de dag terug in Noord-Nederland. 
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De kosten van de reis bedragen € 195,- p.p. all in. Dit is inclusief reis, eten, 
overnachting en programma. 

Informatie
Wanneer je nog vragen hebt of wanneer je je op wilt geven kun je terecht 
bij Albert Hahn.

Aanmelden
Als je mee wilt naar Taizé, geef je dan z.s.m. op, maar uiterlijk vóór 1 april. 
Het is belangrijk dat je je snel opgeeft omdat er inhoudelijke 
voorbereidingsbijeenkomsten gepland worden waar we jou graag willen 
ontmoeten.

Humanitas heeft schrijnend tekort aan gastgezinnen
 
Meppel– Ieder jaar in de meivakantie komen er kinderen uit het 
Rijnmondgebied naar Drenthe om een week te logeren bij een gastgezin. 

Het project, van Humanitas, is bedoeld voor kinderen in sociaal-
economisch moeilijke omstandigheden die zelf nooit op vakantie ( kunnen ) 
gaan. 
Dit jaar dreigt er een tekort aan gastgezinnen in Drenthe. Om diverse 
redenen is ongeveer de helft van de gastgezinnen afgehaakt. ` Dit komt 
beslist niet omdat het hen vorig jaar niet goed bevallen is, het is puur toeval 
dat bijna de helft van de gezinnen hebben moeten bedanken voor dit jaar.’ 
Het gevolg wil dat de komst van meerdere Rijnmondkinderen naar Drenthe 
wel eens niet door kan gaan. 
`Die kinderen verheugen zich al maanden op dit reisje en ik moet er niet 
aan denken om die kinderen te vertellen dat we geen onderdak hebben,’ laat 
de ietwat geëmotioneerde projectleidster weten. Er zijn gastgezinnen die al 
jaren meedoen en er is vaak sprake van een hechte band tussen gezin en 
logé uit de Rijnmond. Het komt zelfs voor dat er kinderen in de 
zomervakantie terugkomen bij de families in Drenthe . 
`Zonder gastgezinnen heeft het project geen kans van slagen. Hoe zouden 
we immers de kinderen een zorgeloos weekje vakantie in Drenthe kunnen 
bieden zonder medewerking van gezinnen die bereid en in staat zijn de 
kinderen in hun gezin op te nemen. 
Het is niet nodig om speciale uitstapjes te maken de kinderen genieten al 
van de ruimte, de vrije natuur en niet te vergeten van de tijd, aandacht en 
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vertrouwen die ze hier krijgen. ` Het is gebleken dat het mes aan twee 
kanten snijdt. De gastgezinnen met hun kinderen beleven er net zo veel 
plezier aan dan hun logé.’ Dit jaar komen de Rijnmondkinderen van 30 
april tot en met 7 Mei.  De plaatsings vergadering is 25 maart dus voor die 
tijd graag aanmelden.
Wie meer informatie wil kan contact opnemen met Louise Kochen 

Musical Ester

Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 maart a.s. wordt in de Geref. kerk, 
Dorpsstraat 7 in Nijeveen, de Musical Ester opgevoerd.
Al vanaf januari 2010 zijn meer dan 70 gemeenteleden van de drie kerken 
in Nijeveen bezig met de voorbereiding van de musical , waaronder 
koorleden (hoofdrol)spelers, decorbouwers, een kledinggroep e.d.  Het 
belooft een waar spektakel te worden.

De musical Ester is gebaseerd op het gelijknamige bijbelboek, een boek dat 
een bijzondere plaats inneemt in de bijbel, omdat het een zogenaamd 
‘godloos’ boek is, de naam van God komt er niet in voor.

De musical over Ester is een verhaal van alle eeuwen. Over een 
weggevoerd volk, onderdrukking en een machteloze koning Ahasveros die 
zijn ogen sluit voor de werkelijkheid. In zo’n sfeer kunnen Hamans 
racistische en fascistische ideeën groeien. Totdat Mordekai en Ester hem 
ontmaskeren en er weer toekomst mogelijk is.

Een spannend, meeslepend, actueel en herkenbaar verhaal, gebracht door 
een grote groep enthousiaste mensen!

  
Kosten: 6 euro, incl. consumptie.

Vrijdag en zaterdag: aanvang 19.30 uur. Zondag: aanvang 14.30 uur.
www.esterinnijeveen.nl
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KRO, nu zeker de moeite waard !

De nieuwe ledenraad, waar ik u de vorige keer over verteld heb, is intussen 
bijeen geweest. Met zo’n 25 nieuwe gezichten was dat even wennen en op 
elkaar inspelen. Onze directeur, Koen Becking, vertelde over de stand van 
zaken naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen. De omroepen 
zijn met elkaar in gesprek, hoe zij mede vorm kunnen geven aan de 
inrichting van een nieuw omroepbestel en hoe zij invulling kunnen geven 
aan de enorme bezuiniging voortvloeiend uit het regeerakkoord. Een 
dergelijk proces ligt nu eenmaal gevoelig; soms staat er iets over in de 
krant. De minister laat onderzoeken hoe de omroep er na de bezuinigingen 
uit zou kunnen zien. Zij heeft de Kamer toegezegd vóór de zomervakantie 
hierover te informeren. Voor de ledenraad is dit een onderwerp, dat 
regelmatig zal terugkomen op de agenda.
  
Terug naar het nu. Wij zijn erg blij met de geweldige belangstelling voor 
onze programma’s. Het geeft ons een steun in de rug en het idee dat de 
goede keuzes gemaakt zijn. Heeft u ook het programma “Kerststerren” 
gezien, opgenomen in de kou in Maastricht ? Ik vond dat verfrissend en 
vernieuwend. Maar smaken kunnen nu eenmaal verschillen. Spoorloos, 
Memories en De Reünie blijven  hoog scoren, maar “Boer zoekt Vrouw” 
breekt alle kijkcijferrecords.
 
Nu een vooruitblik voor 2011. In onze afdelingsraad hebben wij met vier 
nieuwe leden in ons midden een nieuwe samenwerking gerealiseerd. Er is 
onderling veel vertrouwen en wij zullen de schouders er onder zetten. 
De data van onze activiteiten voor de KRO leden in 2011 zijn bekend: 
21 mei: Stadswandelingen en bezoek aan de Bonifatiuskerk in Leeuwarden 
(waaruit RKK de Eucharistie uitzendt). 
30 mei: jaarlijkse Regio avond nu in de “Tamboer” te Hoogeveen. 
29 oktober: Joke Litjens (van het voormalig Omroeppastoraat) met de 
workshop “de kunst van vergeven”; de locatie wordt nog bepaald. 
Twee tot drie weken voordien staan de aankondigingen in de KRO bladen; 
daarna kunt u zich aanmelden. Nu al kunt u ons per mail uw belangstelling 
aangeven: afdelingsraad.groningen-leeuwarden@kro.nl .Wij sturen u dan 
tijdig een mailbrief met de aankondiging. Wij hopen op veler 
belangstelling!

Dominic Brügemann, voorzitter KRO afdelingsraad Groningen-Leeuwarden
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GELOOF IN BEELD

Het Weesgegroet

Een van de populairste gebeden, uitgesproken en gezongen, is het 
Weesgegroet ofwel het Ave-Maria, maar aanvankelijk bestond er alleen een 
korte versie. Die is ontleend aan het evangelie van Lucas. Toen de engel 
Gabriël de blijde boodschap aan Maria bracht (feest 25 maart) begroette hij 
haar: ‘Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.’ En bij het 
bezoek van Maria aan Elisabet riep deze uit: ‘Gij zijt de gezegende onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.’ 
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Alleen deze teksten, met elkaar verbonden, vormden eeuwenlang het 
Weesgegroet. Ze komen in het westen het eerst voor rond 650 in een Grieks 
inschrift in de kerk, Sancta Maria Antiqua, te Rome. Op het einde van die 
eeuw werd  dit Weesgegroet als offerlied gebruikt in de pausmis op het 
feest van Maria Boodschap. Vanaf de 10e eeuw maakte het deel uit van het 
kleine officie van de maagd Maria. Dit was een getijdenboek voor 
geestelijken dat ook werd aanbevolen voor leken. Niet alleen in kloosters 
maar ook daarbuiten werd het Weesgegroet met de opkomst van de 
Mariadevotie een zeer populair privé gebed. 

De kroniekschrijver Herimannus van Doornik vertelt ons eind 11e eeuw 
van een visioen, waarin Maria over de adellijke dame Ada zegt: ‘De groet 
van de engel is voor mij op aarde het begin van de blijdschap geweest. 
Hieraan herinnert ze mij iedere dag zestigmaal, twintigmaal plat ter aarde 
liggend, twintigmaal geknield en twintigmaal staande in de kerk, op haar 
kamer of op een eenzame plaats. Telkens herhaalt ze dan voor mij: Wees 
gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij onder 
alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.’ 
Volgens een eigentijdse levensbeschrijving bad de heilige Aybert van 
Crespin, benedictijns kluizenaar (gestorven 1140), iedere dag 150 maal het 
Weesgegroet met iedere keer een kniebuiging. Deze vermoeiende 
gebedsoefening wordt gezien als een voorloper van het rozenkransgebed dat 
immers uit 15 tientjes bestaat. 

De heilige Mechtild van Hackeborn (gestorven in 1299) kreeg een visioen 
van Maria die haar de opdracht gaf dagelijks drie Weesgegroeten te bidden. 
Ze bad het derde om Maria’s bijstand te vragen in het uur van haar dood. 
Een Middelnederlandse vertaling laat Mechtild zeggen: ‘Ic bidde di, maget 
Maria, dattu mi bi wesen wilste in die ure mijnre doot.’ 

Een brevier van de Karthuizers uit 1350 bevat het gebed:’Heilige Maria, bid 
voor ons zondaars, nu en in het uur van de dood. Amen.’ Zo zijn er in de 
middeleeuwen elementen te ontdekken van het tweede gedeelte van het 
huidige Weesgegroet. 
De definitieve en officiële vorm hiervan verscheen in de Romeinse 
Cathechimus van 1566 in opdracht van het concilie van Trente en Paus Pius 
V.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus
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Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

Hoogeveen
donderdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Beilen
zondag 11.00 uur

Het Erfdeel
zondag 10.00 
uur

Zondag 
20-02-2011

Eucharistieviering
J. Okonek

Eucharistieviering
J. Okonek C. Huisman

Zondag 
27-02-2011

woord- en communie
D. Gies

woord- en communie
D. Gies M. Rohaan

Zondag 
06-03-2011

Eucharistieviering
J. Okonek 
Kennism. 1e comm.

Eucharistieviering
J. Okonek K. Stoop

Aswoensdag
09-03-2011

20.30 uur
Eucharistieviering
J. Okonek

19.00 uur
Eucharistieviering
J. Okonek

Zondag 
13-03-2011

woord- en communie
D. Gies

woord- en communie
D. Gies

F. Groen

Dinsdag 
15-03-2011
meditatieviering

19.30 uur   
Vastentijd in 
Hoogeveen

19.30 uur 
Vastentijd in 
Hoogeveen

Zondag 
20-03-2011

woord- en communie
DOLP

Eucharistieviering
J. Okonek

W. Sarolea

Dinsdag 
22-03-2011
meditatieviering

19.30 uur  
Vastentijd in Beilen

19.30 uur 
Vastentijd in Beilen

Zondag 
27-03-2011

woord- en communie
DOLP

woord- en communie
DOLP

F. Groen

Dinsdag 
29-03-2011
meditatieviering

19.30 uur 
Vastentijd in Meppel

19.30 uur 
Vastentijd in Meppel

Zaterdag
02-04-2011
Vormselviering

19.00 uur  
vic. drs. J.B. te Velde en 
J. Okonek

Zondag 
03-04-2011

Geen viering woord- en communie
D. Gies

K Stroop

Dinsdag 
05-04-2011
meditatieviering

19.30 uur 
Vastentijd in 
Hoogeveen

19.30 uur
Vastentijd in 
Hoogeveen

Zondag 
10-04-2011

Eucharistieviering
J. Okonek

Eucharistieviering
J. Okonek

P. Dekker

25


